
 

 

PAROCHIE-NIEUWSBRIEF 

H. Isidorus – Heibloem  

H. Martinus – Neer  

H. Petrus – Roggel 

nummer 58 – december 2024 

www.federatiekana.nl 
 

Kerstwens Kerstmis 2024 
Nu de kaarsen van de adventskrans hun warme licht verspreiden en we ons 
voorbereiden op de komst Kerstmis, is er het moment om terug te kijken en 
vooruit te kijken en elkaar een Zalig Kerstfeest te wensen. Dit jaar heeft ons 

allen op de een of andere manier 
geraakt: we hebben onrust gezien in de 
wereld waarin we leven, conflicten die 
ons diep raken en zorgen die soms 
zwaar op onze schouders drukken, 
zeker ook in eigen kring. Toch is het juist 
in deze tijd dat de boodschap van 
Kerstmis ons troost en hoop biedt. De 
geboorte van Jezus in een eenvoudige 
stal herinnert ons eraan dat ware 
grootsheid vaak in bescheidenheid 

schuilt. Zijn komst bracht licht in de duisternis, en zo mogen ook wij lichtdragers 
zijn voor elkaar. In de warmte van onze gemeenschap, in de kleine gebaren van 
vriendelijkheid en zorg, weerspiegelen we Zijn liefde.  
Terwijl we het nieuwe jaar naderen, wens ik u toe bruggen te bouwen waar nu 
nog muren staan. Dat we, geïnspireerd door de Heilige Familie, onderdak 
mogen bieden aan hen die op de vlucht zijn, zowel in letterlijke als figuurlijke 
zin. We wensen u allen toe dat de vrede van Kerstmis uw hart mag vervullen. 
Dat we in het nieuwe jaar momenten van vreugde en verwondering mogen 
ervaren, zelfs te midden van uitdagingen.  
Laten we er voor elkaar zijn, elkaar proberen verder te dragen in het leven van 
alledag om zo samen het Licht van het kind in de kribbe te laten schijnen overal 
op aarde en op de plek waar we leven, verbonden met onze dierbaren. Moge 
het Kind in de kribbe ons Gods liefde brengen, en moge het nieuwe jaar gevuld 
zijn met geluk, een goede gezondheid.  



Zalig Kerstfeest en een gezegend nieuwjaar!  
Namens Kapelaan Rajan en Kapelaan Sanchon, Patrick Lipsch, pastoor 

 
Priesterwijding Sanchon Alfred 
Met grote vreugde mag ik u aankondigen dat ik, op 13 februari 2025, de 
priesterwijding zal ontvangen in de Sint-Jozefkathedraal van het Latijnse 
aartsbisdom Trivandrum in Kerala, India. Dit is een buitengewone mijlpaal op 
mijn levenspad en ik voel me diep vereerd dat ik, met 
Gods zegen, de roeping tot het priesterschap mag 
beantwoorden. Het is een moment van diepe toewijding 
en vreugde en ik kijk ernaar uit om mijn leven volledig te 
wijden aan de dienst van Christus en Zijn Kerk.  
Het wijding sacrament is een heilig en plechtig moment 
waarin ik, door de handoplegging en het gebed van mijn 
aartsbisschop, zal worden toegewijd aan de dienst van 
Christus en Zijn Kerk. Allereerst legt de bisschop zijn 
handen op mijn hoofd, een gebaar dat de overbrenging van de Heilige Geest en 
de apostolische zending vertegenwoordigt. Vervolgens worden mijn handen 
gezalfd met chrisma-olie, wat mijn nieuwe taak als bedienaar van de 
sacramenten bekrachtigt.  
Vervolgens zal ik op 15 februari mijn eerste Heilige Mis mogen opdragen in mijn 
thuisparochie, in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Smarten in 
Marthandanthurai. Deze kerk heeft een bijzondere plek in mijn hart: hier ben 
ik gedoopt, heb ik mijn eerste communie gedaan, mijn vormsel ontvangen en 
jarenlang als misdienaar gediend. Het is voor mij een zegen om mijn eerste Mis 
juist hier te mogen vieren, omringd door familie, vrienden en parochianen die 
mij door de jaren heen met hun gebed hebben gesteund.  
Ik kijk er enorm naar uit om weer even thuis te zijn en dit bijzondere moment 
met familie, vrienden en parochianen te delen. Uw gebeden en aanwezigheid, 
in persoon of in gedachte, betekenen veel voor mij op deze heilige weg. Laten 
we samen de vreugde van het geloof vieren en bidden dat God ons allen mag 
leiden en versterken. 

Met dankbaarheid en in gebed verbonden, Sanchon Alfred 
 

Terugblik op viering Sint Maarten en St. Ceciliafeest in Roggel 
 

Zondag 10 november was weer de Sint-Maartenviering voor de kinderen in de 
parochiekerk, dit jaar voor de tiende keer. Het verhaal van Sint Maarten werd 
nagespeeld in de volle kerk, opgeluisterd door Paaf Aaf. Daarna was er een 



lampionnentocht door het dorp en vervolgens 
werd op de markt het Sint-Maartenvuur 
ontstoken, met medewerking van Brandweer 
Roggel. Met veel dank aan de inzet van een 
trouwe groep vrijwilligers. Foto: John vd Boogaart 
 
Zondag 17 november vierden de koren van 
Federatie Kana samen hun Ceciliafeest in Roggel. 

Gestart werd met een H. Mis in de parochiekerk van Roggel, opgeluisterd met 
mooie liederen door de koren 
van Heibloem, Neer en Roggel. 
Na de H. Mis vertrokken de 
koorleden van alle kerkkoren van 
onze federatie naar Café Sjrake 
voor een heerlijk warm en koud 
buffet. De middag werd 
afgesloten met een gezellige 
tombola. Een groot dankjewel 
aan de organisatie van deze gezellige middag. Foto: Jan Vesters  
 

Een nieuwe start vanaf de Advent 
 

Op zondag 1 december begint de Advent, de 
voorbereidingstijd op Kerstmis. Vier weken lang 
steken we elke zondag een extra kaarsje op de 
adventskrans aan, totdat op zondag 22 december alle 
kaarsen branden en we twee dagen later Kerstmis 
kunnen vieren.  
Met het begin van de Advent begint in de Kerk ook 
een nieuw Kerkelijk jaar. We beginnen dan weer aan 

een nieuwe cyclus van de grote verhalen uit het leven van Jezus. Op de 
zondagen daaromheen horen we andere verhalen uit het leven van Jezus. Dit 
wordt de ‘tijd voor het jaar’ genoemd. In de liturgie hebben al die tijden en 
feesten ook een eigen kleur: wit is voor de hoogfeesten, paars voor de advent 
en de vasten, rood voor de martelaren en groen voor de gewone tijd door het 
jaar.  
 

Voedselbankactie DiaNico  
 

De stijgende kosten van levensonderhoud maken het voor velen in onze tijd 



een uitdaging om rond te komen. Ook in onze eigen omgeving doet dit zich 
vaker voor dan we ons misschien realiseren. Dit raakt ons allemaal, want we 
leven in een gemeenschap waarin we voor elkaar willen zorgen en naar elkaar 
willen omzien.  
Na het succes van vorig jaar heeft de MOV-groep van onze Federatie Kana 
besloten om ook deze advent weer in actie te komen en weer samen producten 
inzamelen die lang houdbaar zijn, zodat we de gezinnen in onze buurt kunnen 
ondersteunen. Deze actie loopt vanaf de 1e zondag van de advent (1 
december) tot en met Kerstmis.  
Achter in de kerken van Heibloem, Neer en Roggel staan kratten voor de 
inzameling. Tussen 9.30 en 11.30 uur kunt u elke donderdag terecht in het 
parochiekantoor in Roggel en elke woensdag in het parochiehuis in Neer.  
Na afloop zullen we alle ingezamelde producten overhandigen aan DiaNico, de 
voedselbank in Leudal. Zij zorgen ervoor dat deze producten terechtkomen bij 
de mensen die ze het hardst nodig hebben. Elke bijdrage, hoe klein ook, kan 
een groot verschil maken. Daarom is ook uw financiële bijdrage van harte 
welkom, deze zal door de voedselbank DiaNico goed besteed worden. Dank u 
wel voor uw betrokkenheid en steun! 
 

Bijbelavonden en Taizéviering 
 

In december zal er geen bijbelavond zijn en ook geen taizéviering. 
 

Aanbidding en Viering van Barmhartigheid 
 

De eerstvolgende aanbiddingsavond is op 
donderdag 12 december in het parochiecentrum 
van Horn, aanvang 19.00 uur. We komen samen, 
onder leiding van pastoor of kapelaan, rond het 
uitgestelde Allerheiligste. Een half uurtje van 
gebed, zang, en overweging. Een moment van 
stilte, bezinning en verbondenheid in onze 

jachtige wereld. Aansluitend is de viering van Barmhartigheid, gevolgd door 
koffie of thee in het parochiecentrum. Iedereen is van harte welkom.   
 

Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 
 

De eerstvolgende bijeenkomst voor de Doopvoorbereiding staat gepland op 
dinsdag 19 december om 20.00 uur in de Credo-parochiezaal, Biesstraat 2a in 
Heythuysen. Voor een goede organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te 
melden bij Jeanine van de Kruijs per e-mail via dopen@federatiekana.nl. 

mailto:dopen@federatiekana.nl


H. Missen rondom Kerstmis in onze federatie 
 

Rondom het feest van Kerstmis vieren we de H. Missen in onze federatie op: 
Dinsdag 24 december (gezinsmis): Buggenum 17.00 uur – 
Haelen 17.00 uur– Neer 18.00 uur – - Horn 19.00 uur - 
Roggel 20.00 uur 
Dinsdag 24 december (nachtmis): Buggenum 20.30 uur - 
Roggel 22.00 uur  en Nunhem 24.00 uur  
Woensdag 25 december (1e Kerstdag):  Nunhem 9.30 uur 
- Roggel 9.30 uur – Haelen 11.00 uur -  Heibloem 11.00 uur 
Donderdag 26 december (2e Kerstdag): Haelen 9.30 uur - 
Horn 11.00 uur – Neer 11.00 uur. 

 

Thuiscommunie voor Kerstmis 
 

Net zoals voorgaande jaren willen we dit jaar ook weer graag de communie 
brengen aan de parochianen die met Kerstmis niet in de gelegenheid zijn om 
naar de kerk te komen. Dit zullen we doen aan de hand van de afspraak die we 
hiervoor met u zullen maken. Aanmelden hiervoor kan telefonisch tot uiterlijk 
16 december: Heibloem: 0475-495055 (Mia Moonen), Neer: 0475-593968 (op 
woensdagmorgen), Roggel: 0475-492632 (Fam. Jegers). 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we elkaar 
natuurlijk ook alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar. 
Daarom vieren we op zondag 5 januari om 11.00 uur de H. 
Mis in Neer voor de parochies van Heibloem, Neer en 
Roggel. Aansluitend aan deze Mis bent u uitgenodigd voor  
de nieuwjaarsreceptie die we houden in het parochiehuis 
naast de kerk.  
 

Doopschelpenviering 
 

Toen uw kindje werd gedoopt, in een van de parochiekerken van onze 
Federatie KANA), heeft de doopschelp een plaats gekregen op een bord in onze 
parochiekerk. Die doopschelp, met daarop de naam en doopdatum van uw 
kindje, willen we u graag persoonlijk overhandigen op zondag 5 januari om 
14.00 uur naar het Parochiehuis, Kerkplein 4 in Neer (naast de kerk) of op 
zaterdag 4 januari om 14.00 uur in het parochiecentrum te Haelen, Kerkplein 
12.  
 

tel:+3147593968
tel:+3147593968


Bisschop Van den Hout bezoekt dekenaat Thorn 
 

Onze nieuwe bisschop maakt een kennismakingstoer door Bisdom Roermond 
en op vrijdag 10 januari en zaterdag 11 januari komt hij naar het dekenaat 
Thorn, waartoe ook onze parochies behoren. Meer informatie volgt in de 
nieuwsbrief van januari.   
 

Lezing ‘De aantrekkingskracht van Lourdes’ 
 

Op zondag 12 januari, aanvang 14.00 uur in De Abdij in Horn, zal Matheu 
Bemelmans (hoofdredacteur van het “Magazine voor de Pelgrim” en een zeer 
frequent bezoeker van Lourdes) een informatieve lezing geven over het 
bekende en geliefde bedevaartsoord Lourdes. Meer informatie volgt in de 
nieuwsbrief van januari. 
 

Aanleveren misintenties  
Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-
nieuwsbrief is het wenselijk deze aan het parochiecentrum in Roggel of het 
parochiehuis in Neer door te geven vóór 15 januari.  
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 
ZONDAG 1 DECEMBER 

NEER 9.30 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

– zeswekendienst voor Mia Theelen 

– zeswekendienst voor Tjeu Geraets 

HEIBLOEM 11.00 UUR – VERVALT   

WOENSDAG 4 DECEMBER 

NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

namens de seniorenvereniging 
–  voor Nelly Noblesse 
– voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging 
– voor de Lourdespelgrims van 2023, op voorspraak van O.L.       
   Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette 

ZATERDAG 7 DECEMBER 

NEER 19.00 UUR – H.MIS  VERVALT 

ZONDAG 8 DECEMBER 

ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS  VERVALT 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de Klokkestoel 

- voor Til van Lier-Pouls t.g.v. verjaardag 

– Toon Roost uit dankbaarheid 

 



WOENSDAG 11 DECEMBER 

NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

- voor de zieken en ouderen die in het ziekenhuis verblijven  

ZATERDAG 14 DECEMBER 

ROGGEL 19.00 UUR – H.MIS in het Jozefhuis 

- Jrd. Toon Janssen, Wilhelmina Bergs en zoon Anton 

- Jrd. Sjra Vissers 

- Jrd. Matheu Houben en Henrica van Eijck 

- Jrd. Piet van Roij 

ZONDAG 15 DECEMBER 
NEER 9.30 UUR – H.MIS in het parochiehuis 

–  familie Schreurs-Cabbolet , Louis Scheres, Elly Moors-Scheres, 
Piet Moors,  Loesje , Glen en Naud 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS VERVALT 

WOENSDAG 18 DECEMBER 

NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

  – voor de vrijwilligers van onze parochie, die onmisbaar zijn voor 
onze parochie  

ZATERDAG 21 DECEMBER 

NEER 19.00 UUR – H.MIS  VERVALT 

ZONDAG 22 DECEMBER 

ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS VERVALT  
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS  in de Klokkestoel 

- voor de vrijwilligers van onze parochie, die onmisbaar zijn voor 

onze parochie 
DINSDAG 24 DECEMBER - KERSTAVOND 

NEER 18.00 UUR – H. MIS in de kerk (Gezinsmis)  
- voor vrede in de wereld 
22.00 UUR – H.MIS  in de kerk (Nachtmis) 

- voor vrede in de wereld 

ROGGEL 20.00 UUR – H. MIS  in de kerk (Gezinsmis)  

- Jrd. Sjeng Lemmen en Elisabeth Lemmen 
- Jrd. Lietje Peeters en Anna Peeters-Puts 
- Jrd. Thei Hendricks en Miet Hendrikx Coumans 

- Jrd. Ben Houben en Annie Houben-Strijbos 
WOENSDAG 25 DECEMBER – EERSTE KERSTDAG 

ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS in de kerk   

- voor vrede in de wereld 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS  in de kerk 

- voor vrede in de wereld 



 

DONDERDAG 26 DECEMBER – TWEEDE KERSTDAG 

NEER 11.00 UUR – H. MIS in de kerk, opgeluisterd door Maas en 

Neergalm 

– voor Jan Hermans en Emalie Hermans, Andreas Hermans en 
echtgenote Maria Geraets en familie  
–  voor Frans Martens en Annie Bruijnen 

– voor Pieter van Melick  en Claar van Melick- Nijssen 

– voor Servie Dirks-Caris 

– voor Harrie Vestjens 

– voor Toos Beeren - Van Lier 

– voor de levende en overleden leden van zangvereniging Maas en 
Neergalm 

ZATERDAG 28 DECEMBER 

ROGGEL 19.00 UUR – H. MIS in het Jozefhuis  

- voor alle zieken en overledenen van onze parochie -  

ZONDAG 29 DECEMBER 

NEER 9.30 UUR – H.MIS in het parochiehuis 

- voor alle zieken en overledenen van onze parochie 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS VERVALT 
 

Contactgegevens  

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11, Neer, email pastoor@federatiekana.nl / telefoon 
0475-510105 en 06-54761208 
Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, Haelen, email kapelaan@federatiekana.nl/ 
telefoon 0475-480284 en 06-47755001 
Kapelaan Sanchon Alfred, Biesstraat 1a, Heythuysen, email 
kapelaansanchon@federatiekana.nl/ telefoon 06-18406451 
 
Parochie St. Isidorus Heibloem:  
Kerk: Pater van Donstraat 4, Heibloem  /Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, 
Roggel, 0475-491393, heibloem@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18  
 
Parochie H. Martinus Neer:  
Kerk: Kerkplein 4, Neer / Parochiehuis: Kerkplein 4, Neer, 0475-593968, 
neer@federatiekana.nl    
Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 
Parochie H. Petrus Roggel:  

mailto:pastoor@federatiekana.nl
mailto:kapelaan@federatiekana.nl/
mailto:kapelaansanchon@federatiekana.nl/
mailto:heibloem@federatiekana.nl
mailto:neer@federatiekana.nl


Kerk: Markt 1, Roggel / Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 0475-491393, 
roggel@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34 

mailto:roggel@federatiekana.nl

