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Nadere kennismaking met onze nieuwe kapelaan Sanchon Alfred 

Sinds begin september maakt kapelaan Sanchon Alfred deel uit van het 
pastorale team van de federaties KANA en TABOR. Kapelaan Sanchon (je 

spreekt uit Sànchon) is 30 jaar oud en is 
afkomstig uit India.  

Het toeval wil dat hij woont in dezelfde 
regio als onze kapelaan Rajan en dat hij 
hoort bij het bisdom waarbij ook (de 
vertrekkend) kapelaan Francis 
(parochiefederatie Emmäus Thorn) hoort. 
Hij vindt dat zelf erg fijn, omdat hij 
daardoor in zijn eigen taal kan 
communiceren. India kent namelijk 122 (!) 
talen, waarvan hij er twee spreekt.  

Kapelaan Sanchon is opgegroeid in India in 
een gezin met naast zijn ouders nog een 

jongere broer (27), die ingenieur van beroep is. Hij weet al van kleins af aan 
dat hij graag priester wil worden en is in 2009, toen hij 15 jaar oud was, naar 
het kleinseminarie gegaan in India. Na negen jaar studie is hem door de 
rector aldaar verteld dat hij zijn theologiestudie zou gaan voortzetten in 
Nederland. Tot dan kende hij Nederland alleen van enkele beroemde 
Nederlandse voetballers, aangezien hij een groot fan van de voetbalsport is. 
In 2018 heeft hij India en zijn familie achtergelaten en is hij naar Nederland 
gekomen om te gaan studeren aan Rolduc.  



Het contrast tussen zijn leven hier en het leven dat hij kent in India is groot, 
niet in de laatste plaats vanwege de taal. Maar op Rolduc is hij vanaf dag één 
ondergedompeld in onze taal en nu, zes jaar later, spreekt hij zeer 
verdienstelijk Nederlands. Naast de taal, is ook het weer en de keuken hier 
heel anders dan in India. Op de vraag waaraan hij het meest heeft moeten 
wennen, is zijn antwoord meteen ‘het weer’, hij mist vooral de zon.  

Kapelaan Sanchon komt net van Rolduc af, maar is niet helemaal onbekend 
met het leven in een Nederlandse parochie. Tijdens zijn studie heeft hij stage 
gelopen bij deken Merkx in Sittard.  

Hij omschrijft zichzelf als een goed luisteraar en een opgewekte 
persoonlijkheid. Zijn wens voor alle parochianen: ‘sta blijmoedig in het 
leven’. Inmiddels woont onze nieuwe kapelaan in Heythuysen in de pastorie 
tegenover de kerk, volgt hij rijlessen en is hij druk aan het oefenen voor zijn 
theorie-examen.  

In februari 2025 wordt hij in zijn eigen bisdom in India gewijd tot priester en 
vanaf dat moment mag hij in onze federaties zelfstandig aan het werk. Tot 
die tijd wordt hij begeleid door pastoor Lipsch en kapelaan Rajan.  

We heten kapelaan Sanchon van harte welkom en wensen hem hele fijne 
jaren toe in onze 12 parochies.  

Afscheid Vester Scheepers als lid kerngroep Heibloem-Roggel

Onlangs heeft Vester Scheepers zijn werkzaamheden 
als lid van de kerngroep Heibloem-Roggel beëindigd. 
Om gezondheidsredenen heeft hij zijn taak neer 
moeten leggen. Pastoor Patrick Lipsch kwam hem 
namens beide parochies persoonlijk bedanken voor 
zijn jarenlange inzet voor de kerngroep. Hij bood als 
dank een bos bloemen aan en wenste Vester en zijn 
vrouw Laura alle goeds voor de toekomst. 



Papoea-Nieuw-Guinea centraal tijdens Wereldmissiemaand

In de Wereldmissiemaand oktober richt Missio dit jaar de blik op Oceanië, 
in het bijzonder op Papoea-Nieuw-Guinea. Meerdere eilanden in de Stille 
Zuidzee dreigen als gevolg van de klimaatverandering voorgoed te 
verdwijnen. Voor de inwoners is dit een catastrofe. Hoe gaan de inwoners 
om met deze grote uitdagingen? Wat kan de katholieke 
geloofsgemeenschap doen?

In de campagne van Wereldmissiemaand vraagt Missio aandacht voor de 
gevolgen van de klimaatverandering 
voor de bewoners van deze Carteret-
eilanden. De campagne laat zien hoe 
met name vrouwen een leidende rol 
op zich nemen, vaak gestimuleerd 
door de katholieke Kerk. Dat is niet 
vanzelfsprekend in een door mannen 
gedomineerde cultuur, waar geweld 
tegen vrouwen veel voorkomt.

Collecte
Wij kunnen een steentje bijdragen aan het goede werk van de Kerk elders 
in de wereld. In onze parochies collecteren we op Wereldmissiedag (19-20 
oktober) voor het werk van missionarissen, met name op de bedreigde 
eilanden in de Stille Zuidzee.

Meer informatie vindt u op de website www.missio.nl. 

Aanbidding 
De eerstvolgende aanbiddingsavond 
is op donderdag 3 oktober in het 
parochiecentrum van Horn, aanvang
19.00 uur. We komen samen, onder 
leiding van pastoor of kapelaan, rond 
het uitgestelde Allerheiligste. Een half 
uurtje van gebed, zang, en 
overweging. Een moment van stilte, 
bezinning en verbondenheid in onze 



jachtige wereld. Aansluitend is er koffie of thee in het parochiecentrum. 
Iedereen is van harte welkom.   

Dierenzegening bij de Sint-Martinuskerk in Horn 

Op zondag 6 oktober, aanvang 14.00 uur zal 
kapelaan Rajan bij de Sint-Martinuskerk in Horn 
weer een dierenzegening houden. Dat gebeurt ter 
gelegenheid van de sterfdag van de Heilige 
Franciscus, op de dag waarop we tegenwoordig 
wereldwijd Werelddierendag (4 oktober) vieren. 
Alle (huis)dieren van jong tot oud zijn samen met 
hun baasjes van harte welkom: katten, honden, 
vogels, hamsters, konijnen, enz. Ook een foto van 
een (overleden) huisdier of een knuffel kan 
worden gezegend! Aanmelden is niet nodig. 

Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 

De eerstvolgende bijeenkomst voor de Doopvoorbereiding 
staat gepland op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur in de Credo-
parochiezaal, Biesstraat 2a in Heythuysen. De volgende 
bijeenkomsten in 2024 vinden plaats op 12 november en 19 
december. Voor een goede organisatie is het belangrijk om u 
tijdig aan te melden bij Jeanine van de Kruijs per e-mail via 
dopen@federatiekana.nl. 

Viering Allerzielen en zegening van de graven 
   
Dit jaar valt het eigenlijke feest van Allerheiligen op vrijdag 1 november. 
 
Allerzielen met de herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar 
en de zegening van de graven wordt gevierd op zondag 27 oktober in 
Roggel en Heibloem en op zondag 3 november in Neer.  



In de parochie Heibloem vindt de herdenking plaats op zondag 27 oktober 
tijdens de H.Mis van 11.00 uur en 
aansluitend worden alle graven op 
het kerkhof gezegend.  

Op zondag 27 oktober vindt in 
Roggel ’s middags het Allerzielenlof 
plaats om 14.00 uur. Tijdens deze 
viering met gebed en zang, worden 
de namen van de overledenen 
genoemd voor wie een kerkelijke 
uitvaart heeft plaatsgevonden. Ook 
worden de gedachteniskruisjes van deze overledenen uitgereikt. 
Aansluitend zullen we in stoet naar het kerkhof lopen voor de zegening van 
alle graven. De viering wordt opgeluisterd door een combo van Harmonie 
Amicitia.  

Op zondag 3 november wordt in de parochie Neer om 9.30 uur gebeden 
voor alle overledenen, die vermeld staan op het gedachtenisprentje. Om 
15.00 uur wordt de gebedsdienst gehouden in de kerk, waarna aansluitend 
alle graven op het kerkhof worden gezegend. 

Bijbelavonden 
De Bijbelavonden gaan weer van start. De eerstvolgende bijbelavond is op 
dinsdag 29 oktober, aanvang 20.00 uur in Haelen in het parochiecentrum. 
De toegang is gratis. Graag tot ziens bij deze avonden, u bent van harte 
welkom!   

Taizéviering in Heythuysen 

Zingen, stilte, ontmoeting en gesprek. De 
eerstvolgende Taizéviering is op woensdag 
30 oktober om 19.00 uur in de H. 
Nicolaaskerk te Heythuysen. Als 
meditatieve teksten wordt gekozen uit 
gebeden en teksten van de Heilige 



Franciscus van Assisi en teksten uit de Bijbel. Teksten die heden ten dage 
nog fris en even actueel zijn als destijds. Iedereen is van harte welkom!  

Sluiting buitendeur Mariakapel kerk Neer

Zoals gebruikelijk in de periode tussen Allerzielen en Pasen is de buitendeur 
van de Mariakapel in de kerk van Neer gesloten. Het is wel mogelijk om voor 
en na de vieringen in onze parochiekerk een kaars op te steken bij Maria.

 

Kroniek

Overleden

  
 
 
 

Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven!
  

10 september Marga Fijten-Sillekens 70 jaar Heibloem
17 september Tjeu van Lier 98 jaar Heibloem
23 september Trijn Joosten-Verkennis 88 jaar Heibloem

Aanleveren misintenties  

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 
Parochie-nieuwsbrief is het wenselijk deze aan het parochiecentrum in 
Roggel of het parochiehuis in Neer door te geven vóór 15 oktober.  

 
H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 

WOENSDAG 2 OKTOBER 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

- voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging 

ZATERDAG 5 OKTOBER
ROGGEL 19.00 UUR – H. MIS 

- Jrd. voor Rie en Truus Moors-Mevissen
ZONDAG 6 OKTOBER
NEER 9.30 UUR – H. MIS

- voor roepingen tot het religieuze leven
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS  



- Jrd. voor Sef Bergmans en Lies Bergmans-Veugen
WOENSDAG 9 OKTOBER
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

- voor de zieken thuis, in klinieken en ziekenhuizen
DONDERDAG 10 OKTOBER
ROGGEL 15.00 UUR – H. MIS in het Jozefhuis 
ZATERDAG 12 OKTOBER
NEER 19.00 UUR – H.MIS

- voor de overleden kinderen Strous
- voor Sjaak Roost en Thea Winkelmolen 
- uit dankbaarheid

ZONDAG 13 OKTOBER
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS 
WOENSDAG 16 OKTOBER
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

- voor de missionarissen wereldwijd
ZATERDAG 19 OKTOBER 
ROGGEL 19.00 UUR – H. MIS Wereldmissiedag

- Jrd. voor Jan Janssen
ZONDAG 20 OKTOBER 
NEER 9.30 UUR – H. MIS Wereldmissiedag

- voor To Hillen-Winkelmolen en Handrie Hillen 
- voor Driena Verboeket

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS Wereldmissiedag
WOENSDAG 23 OKTOBER
NEER 9.00 UUR – H. MIS  in het parochiehuis 

- voor allen die werkzaam zijn in de zorg
ZATERDAG 26 OKTOBER 
NEER 19.00 UUR – H. MIS 

- 6 wekendienst voor Toos Beeren-van Lier 
- voor zoon Piet Geelen

ZONDAG 27 OKTOBER 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS Allerzielen  

14.00 UUR – ALLERZIELENDIENST en zegening van de 
graven

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS Allerzielen  
AANSLUITEND - zegening van de graven

 



WOENSDAG 30 OKTOBER
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis

Contactgegevens 

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11, Neer, email 
pastoor@federatiekana.nl / telefoon 0475-510105 en 06-54761208 
Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, Haelen, email 
kapelaan@federatiekana.nl/ telefoon 0475-480284 en 06-47755001 
Kapelaan Sanchon Alfred, Biesstraat 1a, Heythuysen, email 
kapelaansanchon@federatiekana.nl/ telefoon 06-18406451 

Parochie St. Isidorus Heibloem:  
Kerk: Pater van Donstraat 4, Heibloem  
Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, tel. 0475-491393  
Email: heibloem@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18  
 
Parochie H. Martinus Neer:  
Kerk: Kerkplein 4, Neer, tel. 0475-593968  
Parochiehuis: Kerkplein 4, Neer, tel. 0475-593968  
Email: neer@federatiekana.nl
Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 
Parochie H. Petrus Roggel:  
Kerk: Markt 1, Roggel  
Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, tel. 0475-491393  
Email: roggel@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34 


